
Bommel en ik

Enne Koens, 
uitgeverij Luitingh-Sijthoff

Een origineel kinderboek over twee 
vrienden die dol zijn op hondje spelen. 
Yuki en Sem veranderen dan in Bommel 
en Boef. In groep 4 moeten ze ineens 
veel stilzitten, wat voor Yuki bijna niet vol te houden 
is. Tijdens een chaotische schooldag schiet hij in zijn 
hondenrol, tot onbegrip van de meester en de klas, en het 
leidt tot ruzie. Vastbesloten het goed te maken bedenkt Yuki 
een plan. Met hulp van anderen en Bommels speurneus 
begint een spannend, grappig avontuur. 

Vanaf 7 jaar.

Monster AVI’s: een grappig boek 
om zelf te lezen

Jette Schröder, 
uitgeverij Ploegsma

Een vrolijke bundel voor beginnende 
lezers met achtentwintig korte 
monsterverhalen. De verhalen zijn 
ingedeeld op AVI-niveau en lopen geleidelijk op in 
moeilijkheid, met humor als rode draad. In ‘De kop van 
Rik’ probeert een jongen zijn slangenhaar, net als Medusa, 
onder een pet te verstoppen. En in ‘De nieuwe oppas’ 
vermoedt Pien dat haar oppas misschien een echt monster 
is. Luchtig en soms een beetje spannend verteld, met 
kleurrijke, grappige illustraties. AVI M3 t/m E4. 

Vanaf ca. 6 jaar.

Sprookjes van ergens

Thé Tjong-Khing, 
uitgeverij Gottmer

Fijne bundel met bekende en mindere 
bekende sprookjes van over de hele 
wereld, die je meenemen op reis. 
Van Italië, Bolivia en Zweden tot aan Suriname, Japan 
en China: de sprookjes zijn afkomstig uit allerlei delen 
van de wereld. Bijvoorbeeld ‘De brahmaan en de tijger’ 
uit India, ‘De bloedende zwaan’ uit Zweden en ‘Woeloer 
het kleine visje’ uit Indonesië. De bijbehorende illustraties 
zijn kleurrijk en er is veel op te zien. Heerlijk om voor het 
slapen gaan een sprookje uit voor te lezen. 

Vanaf 5 jaar.  

Het hondje met de speurneus

Levina van Teunenbroek, 
uitgeverij Van Holkema & 
Warendorf

Een grappig prentenboek over een koninklijke teckel die 
buiten de paleispoorten op zoek gaat naar interessante 
geurtjes. Want hij wordt aan alle kanten verwend, maar alles 
is zo schoon en netjes dat hij niet goed kan speuren. Hij 
gaat op zoek en vindt buiten een nieuwe vriend en hij brengt 
de Koning en Koningin op nieuwe ideeën! Heerlijk verhaal 
waar jonge kinderen veel plezier aan beleven, met kleurrijke 
en vrolijke illustraties.

Vanaf ca. 4 jaar. 

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een echte 
boekenwurm. Ik leen stapels boeken in 
de bibliotheek. Hier vind je de boeken 
die ik deze keer de leukste vond!

Matilda

Leer Vraag Ontmoet Lees Doe
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Onderweg: migraties die de wereld 
veranderen

Aimée de Jongh, 
uitgeverij Lannoo

Een prachtig geïllustreerde bundel over 
migratie en volksverhuizingen door de 
eeuwen heen. Van de eerste versprei-
ding van de mens vanuit Afrika tot de 
hedendaagse vluchtelingenstromen door oorlog en klimaat. 
Het boek laat zien hoe migratie ons dagelijks leven, taal en 
eten heeft gevormd. Het mooie aan dit boek is dat makers 
proberen de mens achter de migrant te laten zien. Het zijn 
geen harde, kille cijfers maar het gaat om mensen. Mensen 
op zoek naar een plek om te wonen, omdat dat op hun ge-
boortegrond (om wat voor redenen dan ook) niet meer kan. 

Vanaf 10 jaar.

Hazenhart

Henk Hardeman, 
uitgeverij Van Goor

Een sprookjesachtig, avontuurlijk 
jeugdboek over twee wezen die het fort 
van een duistere krijgsheer opzoeken. 
Volgens een oude legende keert heer 
IJzerhart eens in de vijftig jaar terug om te plunderen. 
Hazenhart, dol op ridderverhalen, helpt een geleerde de 
mythe te ontrafelen. Intussen vlucht Kysia na een brand, 
met een mysterieus boek over een wrede heer. Hun wegen 
kruisen zich en samen reizen ze naar de Bloedburcht, 
waar blijkt dat IJzerhart meer is dan een verhaal. Fijn 
avonturenboek om jezelf in te verliezen. 

Vanaf 10 jaar.

Verborgen tussen duizend snoepjes

Ilona de Lange en Hanne Snel, 
uitgeverij Leopold

Manu reist alleen naar Nederland om zijn 
tante te vinden, maar wanneer hij denkt dat 
een onbekende man hem volgt, duikt hij 
onder. Overdag verstopt hij zich tussen het 
snoep. Samen met zijn nieuwe vriendin en haar rat probeert 
hij onopgemerkt te blijven, tot Manu een gevaarlijk complot 
ontdekt. Lukt het hem dit te stoppen en zijn familie terug 
te vinden? Een hartverwarmend en tegelijkertijd grappig 
verhaal. 

Vanaf 9 jaar.

Er was eens een hond en die zat op zijn 
kont: de leukste gedichten over honden

Aad Meinderts en 19 anderen, John Bond, 
uitgeverij Volt

Een speelse en ontroerende dichtbundel 
over honden. Diverse bekende schrijvers, 
onder wie Anne Provoost, Babs Gons en Bette Westera, 
schreven nieuwe gedichten bij de kleurrijke illustraties van 
John Bond. De gedichten zijn herkenbaar en humoristisch, 
soms teder, en laten honden zien als speelkameraad. De 
toon is overwegend warm en toegankelijk. Met levendige 
kleurenillustraties.

Vanaf ca. 8 jaar. 

Laat je tanden zien

Magda Garguláková en Marie Urbánková, 
uitgeverij Lumina

Een leerzaam jeugdboek over tanden en 
alles wat met het gebit te maken heeft. 
Waar ontstaan tanden? Hoe zit een tand 
van binnen in elkaar? En waarom wissel je van melktanden 
naar blijvende tanden en krijgen sommige mensen later een 
kunstgebit? Op toegankelijke wijze ontdekken kinderen hoe 
belangrijk een goede mondverzorging is. De speelse opzet 
nodigt uit om te bladeren en zelf op onderzoek uit te gaan, 
ideaal voor een spreekbeurt. Vriendelijk geschreven en met 
vrolijk gekleurde illustraties.

Vanaf 7 jaar.
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